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Van de dominee

Het is lente en de natuur ontwaakt weer uit haar winterslaap. In de maand april
breken de knoppen van de bomen open en worden kale takken weer groen. Het
gras groeit en voorjaarsbloemen geven kleur aan de tuinen. In de kerk verkeren
wij in de Paastijd. Jezus leeft en verschijnt onverwacht aan de mensen. Kunnen wij
het, net als zijn leerlingen geloven, na al het lijden en de pijn, tot zelfs de dood van
Jezus voorafgaande aan het Paasfeest? Jezus is aanwezig als één van ons. Hij tilt
ons leven naar een hoger plan. De vrienden uit Emmads herkennen Hem als Hij bij
hen aan tafel gaat. Er is er maar Eén, door wie brood het Brood des Levens wordt.
Thomas voelt met zijn handen Zijn handen en Zijn zij. Dit kan er maar Eén zijn:
“Mijn Heer, mijn God”. De vissers zien Hem op het strand en met Zijn raad wordt
het aanvankelijk lege net gevuld met vissen. Wij mogen geloven, dat door Jezus
ons leven ontwaakt! We kunnen opstaan en verder gaan. Het leven krijgt weer
kleur. Herkennen wij de aanwezigheid van God in de mensen om ons heen? Niet
iedereen wordt meteen geraakt door de Paasboodschap, want angst voor geweld,
spanning rondom ziekte en woede aangaande onrecht houdt hen in de greep.
Anderen voelen zich gezien en gehoord, ze worden getroost en staan open voor
hulp. De sluier van verdriet wordt weggetrokken en het licht maakt hen
opgewekt, zodat ze in contact komen met mensen om hen heen. Ook dat is de
kracht van Pasen: we durven ons weer toe te vertrouwen aan het leven. Sta op en
ga mee! Je kunt niet gemist worden.

Een vrolijke aprilmaand gewenst,

Ds. A. van Waard
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Bijbelmeditatie Zonnewiede

Op dinsdag 9 april is er bijpelmeditatie in Zonnewiede. ledereen uit de zorg en de
inleun is welkom in de verhalenkamer op de eerste verdieping. Ds. G. van Hiele
gaat voor en de heer A. Nijmeijer speelt op het keyboard. Aanvang: 10.30 uur.

Bijbelgespreksgroep

Donderdag 18 april komt de bijbelgespreksgroep bij elkaar. We lezen dan
Deuteronomium 33 en 34. Daarmee ronden wij dit bijzondere bijbelboek af. Een
ieder die geinteresseerd is en met elkaar de bijbel wil lezen is welkom. Van 14.00-
16.00 uur. De gespreksleiding is in handen van ds. Astrid van Waard.

Feest van de Geest

Dit jaar wordt weer het Feest van de Geest gehouden. Tijdens Hemelvaart en
Pinksteren zullen in onze kerk kunstwerken geéxposeerd worden met het thema
“Troost”. In deze tijd, waarin mensen overal op aarde angstig zijn aangaande de
ontwikkelingen tussen Oost en West, Rusland en Oekraine, Israél en Gaza, hebben
velen behoefte aan troost. De Heilige Geest wordt ook wel de “Trooster”
genoemd. Kunnen we uitzien naar de komst van de Heilige Geest, die ons als een
goddelijk geschenk vertrouwen, kracht en richting geeft? In onze kerk exposeren
Marjan Hetterschij met keramische sculpturen en Jikke Juliet Schor met
schilderijen en fijne materialen. De kerk zal open zijn op 9, 11 en 12 mei en 18, 19 en
20 mei van 13.00-17.00 uur. Wie wil op deze dagen als gastheer/ gastvrouw
aanwezig zijn? Geef je op bij ds. Astrid van Waard (astridvanwaard@hotmail.com,
06-83696929).

In memoriam Louwrens van Essen

Op 25 maart 2024 overleed de heer Louwrens van Essen op de leeftijd van 85 jaar.
Hij woonde aan de Beulakerweg 128d. Vorig jaar was duidelijk, dat man, vader en
opa ziek was. Het ging afgelopen jaar op en af, maar het eten bleef een probleem.
Begin dit jaar zijn Corrie en hij nog naar Spanje geweest, waar ze hun dochter en
kleinkinderen bezochten. Eenmaal thuis is hij geopereerd, maar de opleving was
van korte duur.

Louwrens van Essen werd in 1938 geboren in een samengesteld gezin in Steenwijk.
Zijn ouders, Geert en Jeltje van Essen-Sinnema, hadden bij hun trouwen de 3
broertjes en het zusje van Geert in huis genomen om voor te zorgen. Dus dit jonge
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paar begon al gelijk met een gezin met vier kinderen. Later kwamen daar hun
eigen zoons bij, van wie Louwrens de middelste zoon was. Het gezin kreeg een
huis aan de Gasthuislaan in Steenwijk, wat een familiehuis voor meerdere
generaties zou worden. Het schildersbedrijf, dat opa Geert van Essen was
begonnen, ging door met Louwrens en wordt nu voortgezet door zoon Geert.
Vlak na de bevrijding in 1945 kwam Louwrens onder een tank van de geallieerden.
Hij werd er als voor dood onder weg gehaald, maar kwam er bovenop. Zijn
schouder zou altijd een zwakke plek blijven, maar met sporten werd hij wel weer
krachtiger. In 1964 trouwde hij met Corrie Maurits en het paar kreeg twee
kinderen: Geert en Helena. Louwrens was behalve schilder ook een lieve vader, die
zijn kinderen graag vertelde over allerlei takken van wetenschap. Het gezin
maakte vele vaartochten met de kruiser “Pampus””, die ze lang in hun bezit
hadden. Later gingen ze met de caravan naar Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal.
In de jaren 90, kampte Louwrens met een burn-out. In die tijd heeft hij veel in de
bijbel gestudeerd. Hij hield zich bezig met de existentiele vragen van het leven.
Wat is de oorsprong, het doel en de zin? Zo zeker, dat een mens geboren is, zo zal
hij of zij ook weer sterven. Dat hoort bij het mens zijn. Man, vader en opa was niet
bang voor de dood, want eenmaal gestorven keren wij naar God de Vader. Tijdens
de afscheidsdienst in de Protestantse kerk te Giethoorn hebben wij zijn leven
gesteld in het licht van Johannes 14: 19-28. Jezus vertelt zijn leerlingen over zijn
naderend heengaan en hij bemoedigt hen: hij gaat wel heen, maar zal hen nooit in
de steek laten. Als ze in hem geloven, zal hij de Heilige Geest zenden als een
helper. Zoals Jezus zijn leerlingen onderricht geeft, zo heeft Louwrens van Essen
zijn kinderen veel geleerd. Er is verdriet bij het afscheid als iemand sterft. Maar er
is vreugde voor hen die je lief hadden en aan gene zijde op je wachten. Bij het
sterven doet ons aardse lichaam afstand van geest en ziel. Het lichaam keert weer
tot stof, maar wij mensenkinderen mogen bij God, onze Schepper, zijn. Moge
Louwrens van Essen nu rust vinden bij God aan de rivier die levend water geeft tot
in eeuwigheid. Wij wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen Gods zegen in de tijd
die komt.

Ds. A. van Waard




Preekrooster
7 april

14 april
21 april

28 april

PVD nieuws

Dhr. Brouwer, Rouveen; tevens koffiedrinken
Uitgangscollecte: Noodhulp Oekraine

Ds. A. van Waard-Pieterse

Ds. J. Woltinge, Zwolle

Uitgangscollecte: Artsen zonder Grenzen

Dhr. Bouwer, Rouwveen

Op 24 april viert dhr. J. Bijkerk, Kanaaldijk 5, zijn 80e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en
wij wensen hem en alle jarigen in april een fijne dag.

Collecte en bloemen

3 maart

10 maart

17 maart

24 maart

28 maart

31 maart

Giften

Diaconie € 41,35 en Kerk € 41,00

Uitgang: Diaconie € 62,45 t.b.v. de Zending, Predikantenopleiding in het
Midden-Oosten.

Bloemen: mevr. Marleen Winter

Gezamenlijke Dienst in DPGZ-kerk: € 161,54; dus € 80,77 voor beide kerken
Bloemen: mevr. M. Cuppen, Beulakerweg

Diaconie: € 36,50 en Kerk € 32,50

Uitgang: Diaconie € 39,60 t.b.v. de Zending in Rwanda

Bloemen: dhr. Eduard Hetebr;j

Palmzondag; Diaconie: € 52,80 en Kerk € 45,70

Uitgang Kerk: € 39,00

Via QR-code: € 122,00; € 61 voor zowel Diaconie als Kerk

Bloemen: mevr. A. Knol, Beulakerweg

Witte Donderdag: Avondmaalscollecte € 147,00 t.b.v. missionair werk Het
Paasverhaal

Pasen: Diaconie € 92,40 en Kerk € 58,30

Uitgang: Kerk € 71,65

QR-code: € 13,00 (Diaconie € 6,50 ; kerk € 6,50)

Bloemen: mevr. P. van Wieringen, Beulakerweg

In de afgelopen maand ontving onze predikant € 20 voor het pastoraat. Via de bank is € 25
binnengekomen voor de diaconie en € 25 voor de kerk.

Heel hartelijk dank hiervoor.




